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Encyclopedie - Michael Kühnen 
 

21 - DICTATUUR 
  
   Tot de populaire beschuldigingen van gruwelpropaganda tegen het nationaal-
socialisme behoort de bewering dat de nationaal-socialistische partijen (zie de 
nationaal-socialistische Duitse Arbeiderspartij) streefden naar een dictatuur, d.w.z. 
dat zij de vrijheid onderdrukten en geweld gebruikten om tegen de wil van het 
volk een heersingssysteem in te voeren en te handhaven.  
   De verdediging tegen vijandelijke gruwelpropaganda is niet de taak van Nieuw 
Front propaganda, maar wordt overgelaten aan volksopvoeding (binnen de partij: 
training).  
   In plaats daarvan belijdt de gemeenschap van het Nieuwe Front op offensieve 
wijze haar afwijzing van de Westerse democratie met haar parlementarisme en van 
de nationaal-socialistische revolutie; hieruit moet een staat ontstaan die onder 
leiding van de partij een totale politieke mobilisatie op alle niveaus van het 
völkische leven tot stand zal brengen. Dit zal leiden tot de mobilisatie van alle 
völkische krachten en energieën, waardoor de huidige minwereld wordt 
overwonnen en de weg wordt vrijgemaakt voor de Nieuwe Orde. 
   Voorwaarde daarvoor is de verwezenlijking van een echte Volksgemeinschaft, 
waaruit alleen de wilsgemeenschap van de natie kan voortkomen, die de basis 
wordt van de totale staat.  
   Wat de vijandelijke gruwelpropaganda als dictatuur bestempelt - de nationaal-
socialistische volksstaat in staat van totale mobilisatie - vereist dus in 
werkelijkheid de vrije en overtuigde instemming en loyaliteit van de massa van 
het volk. Want zonder dit zijn noch Volksgemeinschaft noch natie volgens het 
nationaal-socialistische zelfbeeld denkbaar. Hen voor zich winnen is de politieke 
strijdmissie van de nationaal-socialistische partij als drager van de volkswil en 
voorhoedeorganisatie van de natie. 
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   Maar een regeringsvorm - ook al pakt ze het volk helemaal in, voedt ze het op, 
vormt ze het en mobiliseert ze het - die kan rekenen op de instemming en loyaliteit 
van de massa van het volk, is geen dictatuur - ook al heeft ze haar 
machtsmiddelen!  
   Bovendien is de totale mobilisatie van de nationaal-socialistische volksstaat 
geen doel op zich, maar een middel tot een doel. Het maakt het overwinnen van de 
decadentie van de heersende minwereld mogelijk, leidt de volkeren van het 
Arische ras (zie Arisch) terug naar een manier van leven in overeenstemming met 
de soort en de natuur, die het behoud en de ontwikkeling van de soort veilig stelt 
en zo de Nieuwe Orde realiseert. Maar dit is tegelijkertijd een orde van juist 
begrepen traditie en vrijheid. 
   Daarom verwerpt het Nieuw Front de beschuldiging van het streven naar een 
dictatuur en verklaart trots zijn steun aan de sterke, totale nationaal-socialistische 
volksstaat, die alleen het voortbestaan en de hogere ontwikkeling van het volk in 
overeenstemming met zijn soort en natuur mogelijk maakt en verzekert - en zo de 



3 

soevereiniteit en vrijheid van de natie realiseert. 
  

22 - DISCIPLINE 
  
   Discipline is die innerlijke houding die de Nationaal-Socialistische Partij (zie 
Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiderspartij) van alle partijleden eist en die tot 
uiting komt in gehoorzaamheid aan de partij, haar leiders en onderleiders op alle 
niveaus (zie Führerprinzip). 
  
Gehoorzaamheid is de grote deugd van de Nationale Socialistische Revolutie! 
  
   Daarom is, na de eis van geloof, die van gehoorzaamheid de tweede van de 10 
geboden van het politieke soldatenbestaan. Alle partijleden, maar vooral de 
politieke soldaten, gehoorzamen de partij en niemand anders. Zij doen dat zonder 
voorbehoud en uit alle macht - ongeacht of zij de betekenis van een bevel 
begrijpen of niet, ongeacht ook of het bevel van de partij overeenkomt met hun 
eigen wensen of niet. Voor de politieke soldaat gaat de plicht tot gehoorzaamheid 
zover dat hij zijn eigen leven opoffert: 
  

Wie zweert bij de hakenkruisvlag heeft niets meer dat hem nog toebehoort! 
  
   De nationaal-socialist wil gehoorzamen om te kunnen winnen. Daarom is niet de 
afgedwongen gehoorzaamheid van het kader, maar de uit vrije wil en inzicht 
geboren discipline de nationaal-socialistische levenshouding.  
   De nationaal-socialist mag en moet zelf nadenken; hij heeft zijn eigen 
persoonlijke begrip van het nationaal-socialisme, van waaruit hij suggesties moet 
doen en ideeën moet uiten. De overste is verplicht op dergelijke suggesties in te 
gaan en ideeën en suggesties serieus te nemen, ze uit te voeren of uit te leggen 
waarom ze nu of op een dergelijke manier niet toepasbaar zijn. De plicht tot 
gehoorzaamheid is echter grenzeloos en onbeperkt. Maar de nationaal-socialist 
mag nooit het gevoel hebben dat hij slechts "kanonnenvoer" is en geen kameraad 
onder de kameraden, die samenzweert voor de overwinning die alleen het geloof 
in de partij kan bewerkstelligen. 
   De hoogste autoriteit is de leider van de partij. Zodra de leider heeft gesproken, 
is een kwestie definitief beslist, en kan er geen twijfel bestaan over de algemene 
lijn van de partij. Alleen zij die op deze manier hebben leren gehoorzamen, zullen 
later geschikt zijn om ondergeschikte leiders of zelf leiders te zijn. 
  

Alleen zij die geleerd hebben te gehoorzamen zullen op een dag orders 
kunnen geven! 

  
   De nationaal-socialist mag indiscipline, in al haar vormen, niet toelaten, noch bij 
zichzelf, noch bij zijn kameraden, noch bij een van zijn leidende kameraden. De 
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partij moet steeds weer gezuiverd worden van mensen die geen discipline kunnen 
of willen handhaven, zodat zij een revolutionaire strijdgemeenschap blijft en niet 
ontaardt in een burgerlijke varkensstal. 
   Na de revolutie maakt de onbeperkte en onvoorwaardelijke discipline die het 
nationaal-socialisme eerst aan zijn partijkameraden en uiteindelijk aan alle 
Volksgenossen leert, de totale politieke mobilisatie van de nationaal-socialistische 
Volksstaat (zie Staat) mogelijk en schept zo de voorwaarden voor de 
verwezenlijking van de Nieuwe Orde. 
  

23 - HOOGMATIGHEID 
  
   In de geestelijke strijd om de toekomst van de mens moeten ideologie en 
wereldbeeld strikt worden onderscheiden.  
   Ideologieën verklaren de wereld en vormen daarbij een min of meer logische 
structuur van het denken, gebaseerd op overtuigingen - dogma's. Dit leidt tot 
dogmatisme, dat de mensen die erdoor beïnvloed worden verblindt voor de 
diversiteit, tegenstrijdigheid en complexiteit van de werkelijkheid (zie ook 
differentiatie), omdat het de wereld niet meer ziet zoals die is, maar zoals die 
volgens zijn overtuigingen zou moeten zijn. Hoe machtiger zo'n dogmatische 
ideologie wordt, hoe erger de gevolgen ervan zijn:  
   Het probeert de werkelijkheid te verkrachten en met geweld aan zijn 
wereldbeeld aan te passen. Dogmatisme leert nooit van de werkelijkheid, maar 
probeert haar te onderdrukken, om te buigen en te verdringen, om haar vervolgens 
te vervangen door de eigen dogma's. Dogmatisme is strijdig met de natuur en 
vijandig tegenover het leven, het vervreemdt de mens van de werkelijkheid en dus 
van de natuur en haar biologische levenswetten. Het bevordert en veroorzaakt de 
decadentie van menselijke gemeenschappen. 
   Alle ideologieën - b.v. christendom, psychoanalyse, marxisme - zijn gebaseerd 
op dogmatisme, maar dat geldt ook voor staats- of cultuursystemen en 
levenshoudingen die, hoewel zij afzien van de vorming van een gesloten 
wereldbeeld, gebaseerd zijn op overtuigingen die in strijd zijn met de natuur - b.v. 
gelijkheid van alle mensen, individualisme, "mensenrechten", ontkenning dat de 
mens onderworpen is aan de natuurwetten en bepaald wordt door zijn biologische 
drijfverenstructuur. Zo zijn ook b.v. liberalisme, kapitalisme, democratie, 
parlementarisme enz. dogmatisch en levensvijandig.  
   Het wereldbeeld daarentegen erkent de werkelijkheid en bouwt daarom zijn 
wereldbeeld niet op dogma's, maar op inzichten die voortvloeien uit de 
natuurwetten, aansluiten bij de menselijke natuur en zich moeten bewijzen in de 
werkelijkheid. Een wereldbeeld is bereid en in staat te leren, te evolueren en zich 
zo nodig te corrigeren als het zich vergist heeft. Het vormt een "open systeem" van 
denken, in tegenstelling tot het "gesloten systeem" van een ideologie. Het 
wereldbeeld is een open denksysteem dat mensen helpt hun weg te vinden in de 
werkelijkheid en zich daarin en volgens haar levenswetten hoger te ontwikkelen. 
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   Het nationaal-socialisme is een wereldbeschouwing en geen ideologie. Zijn 
geestelijke basis is geen dogmatisme, maar de wetenschappelijke epistemologie 
van het biologisch humanisme.  
   Niettemin is dogmatisme, met zijn beloften van absolute geloofszekerheden en 
zogenaamd contradictieloze, gesloten denksystemen die alles verklaren, een grote 
verleiding waarvoor zelfs nationaal-socialisten kunnen bezwijken, maar daarmee 
verdraaien zij het nationaal-socialisme en veroorzaken zij geestelijke ontaarding.  
   Daarom is de strijd tegen het dogmatisme een belangrijk onderdeel van de 
nationaal-socialistische revolutie en een voorwaarde voor de verwezenlijking van 
de Nieuwe Orde. 
   Het belangrijkste bolwerk van het nationaal-socialisme in zijn strijd tegen 
dogmatische ontaardingen is de Sturm-Abteilung van de Nationaal-Socialistische 
Duitse Arbeiderspartij (SA van de NSDAP), dankzij haar vrije, open geest en haar 
houding van politiek soldaat zijn die vijandig staat tegenover elk klein sektarisme, 
moralisme (zie ook moraal) en elke valse zekerheid.  
   De nationaal-socialist haalt zijn zekerheid en geloof niet uit dogma's, maar uit de 
wetten van het leven en de kennis van zijn eigen natuur. 
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Plezier onder het hakenkruis 
  

Het nationaal-socialistisch activisme kent ook zijn lichtere momenten! Hier is 

een fragment uit Gerhard Lauck's boekje "Plezier onder het hakenkruis". 

  

  

15. 

  

   Op een warme zomermiddag zat ik aan het bureau van de officier van dienst met 

de voordeur open terwijl ik wat nazi-literatuur las. Ik keek toevallig op en uit mijn 

ooghoek zag ik een groot zwart hoofd met slordige lippen, grote ronde ogen en 

een afro die leek op die van Buck Wheat uit de oude Our Gang-komedieserie. 

   Dus zonder plotselinge bewegingen te maken, besloot ik dat ik ofwel de 

oude .38 kon oppakken en op hem richten of opstaan en het spook achtervolgen in 

oostelijke richting naar Blacktown. In plaats daarvan dacht ik hem de stuipen op 

het lijf te jagen; ik zette de schakelaar onder het bureau van de officier van dienst 

om die het alarm liet afgaan. Net toen de Black nog bezig was de binnenkant van 

Rockwell Hall te bekijken, ging de sirene af! En net als de oude Step & Fetch It, 

was die Black in een fractie van een seconde weg. Toen ik uit de voordeur keek 

naarst street 71, zweer ik dat ik rook zag komen van achter de hielen van die Black 

terwijl hij richting Western Avenue ging. 

  

  

16. 

  

   Toen we de telefoon opnamen in Rockwell Hall, kregen we allerlei vreemde te-

lefoontjes, van bommeldingen tot mensen die ons belden om hulp te vragen, 

omdat ze geen politie konden krijgen. Maar één telefoontje is me bijgebleven, toen 

een neger opbelde die erg boos was over één van onze White Power Hotlines! En 

hij zei, "Je kunt die arme zwarte man in de kelder van Rockwell Hall beter 

losmaken."  

   De beller verwees naar een White Power hotline die we runden met een van 

onze Stormtroopers die een Black imiteerde, Dry Ice Washington, en een andere 

Stormtrooper, Johnny White. Dry Ice zou uit zijn kooi sluipen waaraan we hem in 

onze kelder hadden vastgeketend en hij zou een hotline doen, en Stormtrooper 

Johnny White zou tegen het einde binnenlopen en Dry Ice betrappen op het sluipen 

van een boodschap. Johnny White zei dan, "Ga terug in je kooi Dry Ice.  Je weet 

dat jullie zwarten geen white power hotlines mogen maken!" 
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   In die tijd hadden we vier hotlines. Een contactpersoon bij de tele-

foonmaatschappij zei dat onze lijnen de meest gebelde waren in de hele stad. Zelfs 

de zwarten belden. 
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